
DISTANCE  — 14 KM
DURÉE  — 3H30
DIFFICULTÉ  — ❤❤

AFSTAND — 14 KM
DUUR  — 3.30 UUR
MOEILIJKHEIDSGRAAD  — ❤❤

SOLWASTER -
VECQUÉE -
MAISON FAGNE 

INFOS PRATIQUES

Balisage : Losanges jaunes 
Distance : 14 km
Durée : 3H30
Diffi culté : ❤❤

Départ : Église de Solwaster
Adresse : 14, 4845 JALHAY
Coordonnées GPS : N50° 31’ 27.1 E005° 57’ 55.6

SOLWASTER -
VECQUÉE -
MAISON FAGNE 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Wegwijzer: 
Afstand: 14 km
Duur: 3.30 uur
Moeilijkheidsgraad: ❤❤

Vertrekpunt: Kerk van Solwaster 
Adres: 14, 4845 JALHAY
Positie coördinaten GPS: N50° 31’ 27.1 E005° 57’ 55.6
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U N  P E U  D ’ H I S T O I R E
LA VECQUÉE: La voie de l’évêque, longue de 6 km en ligne droite sur 
la crête des fagnes. Le long de la Vecquée, les bornes hexagonales 
érigées en 1839 matérialisaient la frontière établie en 1830 entre la 
Belgique et la Prusse.

ALEXIS BASTIN: Le poète Alexis Bastin, né à Solwaster en 1894, fut 
volontaire de guerre en 1914. Écrivain wallon il remportera le titre de 
champion du “Vi Tchêne”. Il deviendra membre titulaire de la Société 
des Langues et Littérature Wallonnes de Liège en 1945. Il fut le lauréat 
de nombreux prix.

LA ROUTE DES RHUS: Où se situent le monument anglais (explosion 
d’un avion le 29 juin 1943) et le monument américain dit du Gayetai 
(accident d’avion le 6 avril 1945).

W A T  G E S C H I E D E N I S

DE VECQUÉE: De Vecquée of de weg van de Bisschop is een 6km lange, 
kaarsrechte oude Romeinse weg door het hoogveen. De zeshoekige 
grensstenen langs de weg, opgericht in 1939, belichaamden de grens 
die in 1830 tussen België en Pruisen was opgesteld.

ALEXIS BASTIN: De dichter Alexis Bastin werd in 1894 in Solwaster 
geboren. Hij was een vooraanstaande Waalse schrijver en heeft talrijke 
prijzen op het gebied van de Literatuur gewonnen. In 1914 meldde 
hij zich aan als vrijwilliger in de Eerste Wereldoorlog. In hetzelfde jaar 
verkreeg hij ook de titel van “Vi Tchêne”. In 1945 werd hij erelid van 
het Vennootschap van de Waalse Talen en Literatuur in Luik. 

DE ROUTE VAN RHUS: Langs de weg Rhus bevindt zich een Engels 
en een Amerikaans gedenkteken van de Tweede Wereldoorlog. Het 
Engelse gedenkteken geeft de locatie aan waar op 29 juni 1943 
een Engels vliegtuig explodeerde. Bij het Amerikaanse gedenkteken 
(Gayetai) stortte op 6 april 1945 een Amerikaans vliegtuig neer.
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I T I N É R A I R E
Sur les hauteurs de Solwaster

Emprunter la route qui monte vers Maison Fagne en 
laissant l’église sur la droite. Dans la montée se trouve 
la grotte Notre-Dame de Lourdes. 

Au-dessus de la ligne droite, s’engager à droite sur un 
chemin qui fi le entre les prairies (l’aire de repos Alexis 
Bastin), pénétrer dans le « Bois brûlé » puis le bois 
de Belleheid.

300m plus loin, prendre à gauche le «  chemin 
des Clapettes  » (les petites lattes de bois que l’on 
accrochait aux roues des charrettes) qui rejoint une 
route forestière asphaltée qu’il faut emprunter vers la 
droite.

A la prochaine intersection, après la barrière forestière, 
choisir le chemin de gauche, passer devant une 
maison forestière et continuer à monter sans jamais 
abandonner la route. 1km plus loin, prendre à gauche 
là où la route forme un Y.

A la fi n de cette route qui monte, derrière la barrière 
forestière se trouve la « Vecquée ». Prendre à gauche, 
passer devant les anciennes bornes 148 et 149. 
200m après, on s’engage à gauche sur un coupe-feu 
qui rejoint la route du « Tapeux » qu’il faut descendre 
jusqu’à Maison-Fagne (sur ce tronçon  : la croix du 
Tapeux, le carrefour de la route des Rhus, les 3 chênes 
dédiés à 3 fagnards disparus ainsi que la croix des 
Arsins).

La promenade se termine par un retour sur la route 
menant au village de Solwaster qui mérite un petit 
circuit parmi ses fermettes du XIXe siècle superbement 
conservées et restaurées.

W A N D E L R O U T E
Op de hoogten van Solwaster

Vanaf de kerk van Solwaster loopt U in de richting 
van Maison Fagne langs de grot “Notre Dame de 
Lourdes”. U slaat rechtsaf op een weg die tussen 
weiden doorloopt (rustbank Alexis Bastin). Via het 
bos “bois brûlé” komt U in het bos van Belleheid. 
Na 300m slaat U linksaf op de weg “des Clapettes” 
(kleine latten van hout die men aan karrenwielen 
bevestigden). Wanneer U een geasfalteerde bosweg 
bereikt, gaat U rechtsaf. 

Bij de eerstvolgende kruising slaat U linksaf, na 
de slagboom van de bosdienst. U loopt langs een 
boswachtershuisje en na ongeveer 1km gaat U bij 
een driesprong linksaf. Aan het einde van deze weg, 
voorbij de slagboom van de bosdienst, slaat U linksaf 
op de weg “La Vecquée”. 

Ga nu linksaf en loop langs de oude grensstenen 148 
en 149. 

Tweehonderd meter verder gaat U weer linksaf op 
een brandgang die op de weg “Tapeux” uitkomt; deze 
weg moet U volgen om af te dalen tot Maison Fagne. 
Op deze plek bevindt zich het kruis van Tapeux, 
het kruispunt van de weg Rhus, de 3 eiken, (ter 
herinnering aan 3 mensen die hier verdwenen) en het 
kruis van Arsins.

Vanaf hier loopt U weer naar de kerk van Solwaster 
terug. In het dorp zelf kunt U een aantal prachtig 
gerestaureerde boerderijen uit de 19e eeuw 
bewonderen.


